“Met dank aan de gemeente De Bilt

MUZIKALE LEIDING

Pieter Kramers

SOLISTEN:

Tanya Worron (Charpentier: sopraan, Schiitz: sopraan I)
Ingrid Wage (Charpentier: Pie Jesu sopraan 2, Schiitz: sopraan II)

Alice van Eldik (Charpentier: alt, Schiitz: alt)
Gert Knepper (Charpentier: tenor, Schiitz: tenor I)

Aldert Piersma (Charpentier: bas, Schiitz: tenor II/bas I)

Sebastiaan Holz (Charpentier: bas, Schiitz, bas II)

BASSO CONTINUO:

Merel Dercksen - cello

Herm van der Heijden - orgel

KOOR:
sopraan. tenor:
Iris Dercksen  Gert Knepper
Rien Hagenaars  Peter van der Krogt
Grietje Hofman ~ Bernard Molenaar (4 mei)
Ineke Klootwijk  Dick Verburg
Marion Piersma  Henk Westland (28 april)
Ingrid Wage '
Tanya Worron  bariton:
Aldert Piersma
mezzo sopraan: ~ Harry Uiterwijk
Annemarth Idenburg
Clara Prins
Anja van Velzen  bas:
Jan Heine
alt:  Sebastiaan Holz
Alice van Eldik ~ Cees Stavenuiter
Marianne Heerink

Petra Kramers
Wenda van der Linden
Toos Muller




M.-A. CHARPENTIER (1643-1704)
MESSE DES MORTS A QUATRE VOIX

Marc-Antoine Charpentier was een van de meest talentvolle
tijdgenoten van Jean-Baptiste Lully. De jaloerse Lully hield hem
zorvuldig buiten zijn invloedssfeer aan het hof van de Franse koning
Lodewijk XIV. Na een studietijd in Itali& (bij Carissimi in Rome), was
Charpentier in Parijs zeer productief, zowel in toneelmuziek (in
samenwerking met Moliére) als in de kerkmuziek, in dienst van
verschillende parochies.

Van Charpentier zijn drie ‘Messes des Morts’ (Requiems) bewaard
gebleven. Het hier ten gehore gebrachte requiem stamt it zijn latere
jaren en is waarschijnlijk gecomponeerd tussen 1690 en 1695.
Italiaanse elementen, zoals het gebruik van concerterende
instrumenten, ontbreken: er is alleen een continuobegeleiding.
Opvallend zijn de vele dramatische modulaties en dissonanten.

Het stuk sluit af met een zetting van psalm 130 ('De Profundis'), die
normaal niet in de dodenliturgie wordt gebruikt. Het slot van de psalm
is de tekst 'Requiem eternam ... et lux perpetua’, die wel in de gangbare
dodenmis voorkomt. In psalm 130 wordt God aangeroepen voor de
vergeving van de zonden, een motief dat ook sterk terugkomt in het
vandaag gezongen werk van Schiitz.

HEINRICH SCHUTZ (1585-1672)
MUSIKALISCHE EXEQUIEN (1636)

Ook Heinrich Schiitz vond veel van zijn inspiratie in Itali€, door zijn
studie bij Giovanni Gabrieli in Venetié. Schiitz leeft voort door een
indrukwekkende verzameling kerkmuziek, waarvan bijvoorbeeld zijn
vaak dubbelkorige psalmzettingen veel bekendheid kregen. De
‘Musikalische Exequien’ vormen één van de hoogtepunten van zijn
werk.

De Musikalische Exequien werden geschreven voor de uitvaartdienst
van graaf Heinrich Posthumus Reusz, een vriend van Schiitz. Reusz
had zijn uitvaart al lang van te voren tot in de kleinste details geregeld.
Dit blijkt o.a. uit de vervaardiging van een doodskist, waarop, volgens
de gewoonte van die tijd, bijbelspreuken in cartouches waren
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aangebracht. Waarschijnlijk heeft Reusz advies gekregen van Schiitz
voor de ordening van deze teksten. De bewaard gebleven lijkpredikatie
geeft de plaatsing ervan aan (zie illustratie).

Reusz stierf op 3 december 1635 op slot Osterstein bij Gera (£ 100 km.
ten westen van Dresden). Dat de begrafenis pas twee maanden later
plaatsvond, op 4 februari , behoort waarschijnlijk ook tot het
zorgvuldig vitgestippelde scenario. Het is de begrafenisdag van
Simeon, 'dienaar van de Heer'.

Schiitz componeerde het eerste deel van de Musikalische Exequien nog
tijdens het leven van Reusz, die actief deelnam aan enkele uitvoeringen
ervan. De overige teksten zette Schiitz in de maanden voor de
uitvaartdienst op muziek.

In het eerste deel, de 'Begribnis-Missa', worden de uitgekozen
bijbelteksten in de meeste gevallen gezongen door solisten. Het koor
beantwoordt deze met teksten van eigentijdse theologen (o.a. Luther).
Gecompleteerd door de drie Kyrie-aanroepingen aan het begin ontstaat
7o een geheel eigen invulling van de thematiek van de mistekst.

In het tweede deel, het motet 'Herr, wenn ich nur dich habe', komt de
tekst van psalm 73, die in het eerste deel door solisten wordt gezongen,
terug in een dubbelkorige zetting.

Het slotdeel gebruikt de tekst van het loflied van Simeon (Nunc
dimittis...), die de Heer gezien heeft en nu in rust kap sterven. Hieraan
is nog een solistentrio toegevoegd ('in die Ferne geordnet', terwijl het
koor 'allernechts beij die orgel' geplaatst is). Het solistentrio
symboliseert twee serafijnen (de sopranen) die de ziel van Reusz (de
bas) naar de hemel begeleiden.
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Marc-Antoine Charpentier

MESSE DES MORTS

Kiyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison

Sanctus, Dominus Deus Sabaoth,
Plenisunt caeli et terra, gloria tua.
Hosanna in excelcis.

Pie Jesu Domine dona eis requiem,
sempliternam

Benedictus qui venit in nomine
Domini.

Hosanna in excelsis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:

donna eis requiem sempliternam.

Heer ontferm U.
Christus ontferm U.
Heer ontferm U.

Heilig, is de Heer, God der
Heerscharen,Vol zijn hemel en aarde
van uw glorie.

Hosanna in de hoge.

Genadige Jezus, Heer schenk hun
eeuwige rust.

Gezegend hij, die komt in de naam
des Heren.

Hosanna in de hoge.

Lam van God, dat wegneemt de
zonden der wereld: schenk hun
eeuwige rust.

De profunis, clamavi ad te Domine:
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes in
vocem, deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris, Domine,
quis sustinebit?

Quia apud te propitiatio est: et
propter legem tuam sustinui, te
Domine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus:
speravit animamea in Domino.

A custodia matutina, usque ad
noctem, speret Isragl in Domino.
Qui apud Dominum misericordia: et
copiosa apud eum redemtio: Speret
Israél in Domino.

Et ipse redimet Isra&l ex omnibus,
iniquitatibus ejus.

Requiem aeternam dona eis Domine.

Et lux perpetua luceat eis.

Uit de diepte roep ik tot U, Heer,
Heer hoor naar mijn stem.

Laten Uw oren opmerkend zijn, op
mijn luide smekingen.

Als Gij de ongerechtigheden in
gedachten houdt, Here, wie zal
bestaan?

Maar bij U is vergeving: opdat Gij
gevreesd wordt.

Ik verwacht de Heer, mijn ziel wacht
op Zijn woord: Mijn ziel hoopt op
de Heer.

Meer dan wachters op de morgen
hoopt Israél op de Heer.

Want bij de Heer is
goedertierenheid: bij Hem is veel
verlossing:

Hij zelf zal Israél verlossen van al
zijn ongerechtigheden,

Geef hen de eeuwige rust Heer.
Laat het eeuwige licht hen
verlichten.



MUSIKALISCHE EXEQUIEN

Deel I: Concert in Form einer teutschen Begribnis-Missa
SWV 279

(Kyrie)

Tenor I:

Nacket bin ich vom Mutterleibe
kommen,

Tenor VII, Bas II:

nacket werde ich wiederum
dahinfahren. Der Herr hats
gegeben, der Herr hats genommen;
der Name des Herren sei gelobet!
(Job 1:21)

Koor:
Herr Gott, Vater im Himmel,
erbarm dich iiber uns.

Sopraan I/, Tenor I:

Christus ist mein Leben, Sterben ist
mein Gewinn.

Siehe, das ist Gottes Lamm,

das der Welt Siinde tragt.

(Philipp. 1:21; Joh. 1:29)

Koor:
Jesu Christe, Gottes Sohn,
erbarm dich tiber uns.

Alt Bas II:

Leben wir, so leben wir dem Herren;
sterben wir, so sterben wir dem
Herren. Darum, wir leben oder
sterben, so sind wir des Herren.
(Rom. 14:7b, 8)

Koor:
Herr Gott, heiliger Geist,
erbarm dich iiber uns.
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Tenor I:

Naakt ben ik uit de schoot van mijn
moeder gekomen,

Tenor VI, Bas II:

naakt zal ik daarheen weerkeren. De
Heer heeft gegeven, de Heer heeft
genomen, de naam des Heren zij
geloofd.

(Job 1:21)

Koor:
Heer God, Vader in de hemel,
erbarm u over ons.

Sopraan I/, Tenorl:

Het leven is mij Christus, het
sterven gewin.

Zie het Lam Gods dat de zonden der
wereld draagt.

(Philipp. 1:21; Joh. 1:29)

Koor:
Jezus Christus, Gods Zoon,
erbarm u over ons.

Alt, Bas II:

Want als wij leven, het is voor de
Heer, en als wij sterven, het is voor
de Heer. Hetzij wij leven, hetzij wij
sterven, wij zijn des

Heren.

(Rom. 14 : 75,8)

Koor:
Heer God, Heilige Geest,
erbarm u over ons.
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(Gloria)

Tenor I:
Also hat Gott die Welt geliebt, dass
et seinen eingebornen Sohn gab,

Sopraan V11, Alt, Tenor V1I, Bas II:
auf das alle, die an ihn glauben,
nicht verloren werden, sondern das
ewige Leben haben.

(Joh. 3:16)

Koor:

Er sprach zu seinen lieben Sohn:
"Die Zeit ist hie zu erbarmen, fahr
hin, meins Herzens werte Kron, und
sei das Heil der Armen und hilf ihn'
aus der Siinden Not, erwiirg fiir sie
den bittern Tod, und lass sie mit dir
leben."

~ (Martin Luther, 1523)

Sopraan II, Tenor II:

Das Blut Jesu Christi, des Sohnes
Gottes, machet uns rein von allen
Siinden.

(1 Joh. 1:7b)

Koor:

Durch ihn ist uns vergeben die Siind,
geschenkt das Leben.Im Himmel
solln wir haben, o Gott, wie grosse
Gaben.

Ludwig Helmbold, 1575)

Sopraanl, Bas I :

Unser Wandel ist im Himmel, von
dannen wir auch warten des
Heilandes Jesu Christi, des Herren,
welcher unsern nichtigen Leib
verkldren wird, dass er dhnlich
werde seinem verklirten Leibe.
(Philipp. 3:20, 21a)

Tenor I

Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij Zijn eniggeboren
Zoon gegeven heeft,

Sopraan I/II, Alt, Tenor IVII, Bas II:
opdat een ieder die in Hem gelooft
niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe.

(Joh. 3:16)

Koor

Hij sprak tot zijn geliefde Zoon: "Ik
kan 't niet langer lijden: nu is het
tijd, verlaat mijn troon en stel u aan
zijn zijde; sta voor hem in als
bondgenoot, verdelg de zonde en de
dood en laat hem met u leven".
(Martin Luther, 1523)

Sopraan II. Tenor II:

Het bloed van Jezus Christus, Gods
Zoon, reinigt ons van alle zonde.

(1 Joh. 1:7b).

Koor:

Hij heeft aan ons vergeven de schuld
en geeft ons leven. Bij u, o0 God,
bezitten wij schatten ongeweten.
Ludwig Helmbold, 1575)

Sopraan I, Bas I

Onze wandel is in de hemel,
vanwaar wij ook verwachten de
Heiland Jezus Christus, de Heer die
ons nietig lichaam veranderen zal
zodat het gelijkvormig worde aan
zijn verheerlijkt lichaam.

(Philipp. 3:20,21a)



Koor:

Weil du vom Tod erstanden bist,
werd ich im Grab nicht bleiben;
mein hochster Trost dein Auffahrt
ist,Todsfurcht kannst du vertreiben;
denn wo du bist, da komm ich hin,
dass ich stets bei dir leb und bin;
drum fahr ich hin mit Freuden.
(Nikolaus Herman, 1560)

Sopraan V11, Alt, Tenor VI, Bas II:
Herr, ich lasse dich nicht, du segnest

mich denn.
(Genesis 32:26b)

Koor

Er sprach zu mir: "Halt dich an
mich, es soll dir itzt gelingen; ich
geb mich selber ganz fiir dich, da
will ich fir dich ringen. Den Tod
verschlingt das Leben mein, mein
Unschuld dtréigt die Siinden dein, da
bist du selig worden"

(Martin Luther, 1523).

Koor:

Eén is er die de dood bedwong, Het
graf zal mij niet houden; O troost,
dat Jezus overwon Wanhoop wordt
blij vertrouwen. Waar Jezus is, zal
ik ook zijn Zijn leven maakt hij tot
het mijn'; ik ga mijn weg in vreugde.
(Nikolaus Herman, 1560)

Sopraan I/II, Alt, Tenor VII, Bas 11
Heer, ik laat u niet gaan, tenzij Gij
mij zegent.

(Genesis 32:26b).

Koor:

Hij sprak tot mij: "Zie het is nu de
kentering der tijden. Ik heb mijn
leven veil voor u, ikzelf zal voor u
strijden. Mijn leven overwint de
dood, mijn onschuld delgt uw
schulden groot en zo zijt gij
behouden."

(Martin Luther, 1523).

Deel II: Motette " Herr, wenn ich nur dich habe"
SWV 280

Koor III:

Herr, wenn ich nur dir habe, so frage
ich nichts nach Himmel und Erden.
Wenn mir gleich Leib und Seel
verschmacht, so bist du, Gott, allzeit
meines Herzens Trost und mein
Teil.

(Psalm 73:25,26)
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Koor I/II:

Heer, wanneer ik slechts u heb, zo
vraag ik niets naar de hemel en
aarde. Al ware het ook dat mijn 1ijf
en ziel versmachtte, zo zijt Gij toch,
o0 God, de troost mijns harten en
mijn deel.

(Psalm 73:25,26)

Deel III: Canticum Simeonis
SWV281

Tenor:
Herr, nun ldssest du deinen Diener
Koor I:

in Frieden fahren wie du gesagt hast.

Denn meine Augen haben deinen
Heiland gesehen, welchen du
bereitet hast fiir allen Vélkern ein
Licht zu erleuchten die Heiden und
zum Preis deines Volkes Israél.
(Lukas 2: 29-32)

Koor II (Seraphim I/Il und Beate
anima):

Selig sind die Toten die in dem
Herren sterben, sie ruhen von ihrer
Arbeit, und ihre Werke folgen ihnen
nach. Sie sind in der Hand des
Herren und Qual riihret sie, selig
sind die Toten die in den Herren
sterbert.

Openbaring van Johannes 1:13 en
Wijsheid van Salomo 3:1.

Tenor:

Heer, nu laat Gij uw dienstknecht
Koor I

gaan in vrede naar uw woord. Want
mijn ogen hebben uw heil gezien,
dat Gij bereid hebt voor het
aangezicht van alle volken. Een licht
tot openbaring voor de heidenen en
heerlijkheid voor uw volk Israél.
(Lukas 2:29-32)

Koor II (Seraphim I/Il und Beate
anima):

Zalig de doden die in de Heer
sterven. Zij rusten van hun arbeid en
hun werken volgen hen na. Zij zijn
in de hand van de Heer en geen
kwaad geschiedt hun. Zalig de
doden die in de Heer sterven.
Openbaring van Johannes 1:13 en
Wijsheid van Salomo 3: 1.




Voor de vormgeving van de publiciteit rond dit koorproject is gebruik

gemaakt van een foto van de geallieerde oorlogsgraven bij Arromanches
aan de Normandische kust in Frankrijk.

Zélf muziekmaken?

stichting

Landelijke O

Vraag de Cursusspecial met meer dan 100 cursussen van LOAM en partners

Alles lezen over muziek?

Vraag een gratis proefnummer van het vakblad voor de amateur-muziek

LOAM  Keizerstraat3 3512 EA Utrecht
Dit koorproject is een initatief van Pieter Kramers, Rien Hagenaars en
Annemarth Idenburg. Hebt u interesse in deelname aan mogelijke telefoon: 030 2302301
toekomstige koorprojecten, of in het bijwonen van de uitvoering daarvan, fax: 030 2300280
schrijft u dan een briefje of e-mail aan e-mail: loam@loam.nl
Annemarth Idenburg website: www.loam.nl
Nieuwerhoek 9

3813 RS Amersfoort
AMlIdenburg@cs.com
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